
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DE GAZETTE VAN ONS 

 

2 

 

 

Personalia in 2015. 

Op 9 september werd Jorre Ons geboren, de tweede zoon van Sven Ons (IIIH 1 4 12 1 
5 1 1) en van zijn vrouw Ineke.  Meteen de jongste Ons uit onze stamboom.  
Zijn broer Sebbe genoot het voorrecht de jongste mannelijke Ons te zijn op de 
bijeenkomst van de familie Ons in maart 2014.  
 
Op 10 november beviel Heidi Ons (Deel 5 E 1 3 3 6 3 2) van een dochter, Jill genoemd. 
 
Op 24 april trouwde Jennifer Ons (IIIB 3 9 5 3 2 6 2 2) met Jonathan Witpas. 
 
Jan Ons (IIIH 2 3 4 2 2 3) en zijn vrouw Louise vierden op 14 april hun gouden 
huwelijksjubileum en stuurden een familiefoto van de ontvangst op het gemeentehuis 
van Kontich. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het jaar 2015 wordt ook getekend door een paar trieste gebeurtenissen. 
 
Op 2 januari overleed Germaine Clementia Ons (IIIB 3 8 7 3 4 1).  
Hoewel ze 86 was, kwam het overlijden plots en onverwacht. 
Nieuwjaarsdag had ze nog in familiekring gevierd. We zullen niet 
langer kunnen genieten, met haar en met haar man Jef, van het 
gezellig “zjatteke kaffeij” aan de keukentafel, met uitzicht op de 
prachtige tuin, gelegen op de glooiing van de Lubbeekse 
Grotendries. Het bidprentje verwoordt het wonderwel. 
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Op 10 mei, kort voor haar 89ste verjaardag, overleed 
Maria Ludovica Smets. Louise, zo ging ze door het 
leven, was de weduwe van Ludovicus Josephus (Louis) 
Ons (IIIB 4 6 10 5 1). 

 

 

 

Albertine (Tinne) Merchez, de moeder van Rudy en Marc Ons, (IIIH 1 4 9 4 1 1 en 2) 
overleed eveneens thuis en onverwacht, te Leuven op 21 juni.  Drie weken voordien had 
ze haar 73ste verjaardag gevierd. 
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Aanvullingen aan de familiegeschiedenis.  

In de inleiding van het boek wordt de aandacht getrokken op de Franse gemeente Ons-
en-Bray. Opvallend in het straatbeeld van dit dorp is de ommuring van de tuinen. De 
rode dakpannen die de panden van elkaar en van de straat scheiden, zijn tegelijk uniek 
en uitzonderlijk. Lang was de oorsprong ervan een raadsel.  Een duik in de geschiedenis 
leert ons dat tot op de dag van vandaag de streek gekend is voor de fabricage van 
dakpannen in gebakken aarde. De fabriek in Ons-en-Bray verdween in het begin van de 
20ste eeuw. Enkel de fabriek “Imerys Toiture” te Saint-Germer-de-Fly produceert nog. Er 
werken 208 arbeiders. De grondstof wordt geput uit vier steengroeven, de eerste bij de 
fabriek gelegen, de anderen in Cuigy-en-Bray, Blacourt en Ons-en-Bray. Hieronder zie je 
een afbeelding van de voormalige fabriek, van een dakpan uit Ons-en-Bray en van een 
affiche met de verschillende modellen die er werden geproduceerd. 
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Jules Ons IIIH 1 4 9 3 

Vanuit zijn woning in de Mechelsestraat te Leuven bouwde Jules een succesvol bedrijf uit 
gespecialiseerd in tapkranen en brasseriebenodigdheden. Dat hij bijna over een 
monopoliepositie beschikte was geen toeval. Hij ging zeer professioneel tewerk. Getuige 
hiervan de catalogus die hij in 1927 uitgaf. Wij publiceren enkele foto’s uit het 32 
pagina’s tellend boek, met paginagrootte 21 x 27 cm. We troffen dit boek aan op een 
internetverkoopsite uit het Franse departement Rhône Alpes, de streek rond Lyon.  De 
rode omslagpagina vermeldt “Catalogue C4”. Dit duidt er wellicht op dat deze catalogus 
de vierde uit een reeks was. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DE GAZETTE VAN ONS 

 

7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DE GAZETTE VAN ONS 

 

8 

 

Jan Ons gaat op zwier. 

Het archief van de Schepenbank is de aangewezen lectuur als je wat meer wil vernemen 
over het dagelijks leven van je voorouders in de vorige eeuwen.  

Ruw gesteld kan je de schepenbank de samenvoeging noemen van het huidig 
schepencollege van burgemeester en schepenen, het vredegerecht en de rechtbank van 
eerste aanleg. 

De schepenbank had, voor de Franse revolutie, ruime bevoegdheden. Zij had in de eerste 
plaats een rechterlijke taak en behandelde de geschillen van personen en goederen 
binnen haar rechtsgebied, toen heerlijkheid genoemd. Deze bevoegdheid liet toe, tot een 
bepaalde kapitaalwaarde, burgerlijke geschillen te regelen. Daarnaast was zij eveneens 
bevoegd om criminele zaken te behandelen. 

Ook de overdracht van onroerende goederen, erfverdelingen en de heffing van 
registratierechten daaraan verbonden, was haar opdracht. 

Ook bestuurlijke taken behoorden tot haar bevoegdheid. Ze besprak het gemeentebeleid, 
de organisatie en de inning van taxen opgelegd door de heer, de aanstelling van 
onderwijzers, het onderhoud van de wegen en de waterlopen en de veiligheid van het 
dorp. 

Zo lezen we in de verslagen van de Schepenbank van Binkom dat in 1710 Jan Ons 
betrokken was bij een incident. De koster van het dorp speelde hierin de hoofdrol.  

Over welke Jan Ons het gaat, valt bij gebrek aan verdere details, niet uit te maken. Ten 
eerste omdat Jan de roepnaam kan zijn van Joannes, Joannes Baptista of Jacobus. De 
parochieregisters zijn bovendien te recent om zijn familiestam te kennen.  De meest voor 
de hand liggende Jan zou Joannes Ons zijn, gehuwd met Anna Duedts. Zij stierf in 
Binkom op vrijdag 31 juli 1716. 

Nu de feiten. 

Jan Taes, herbergier van het “Wit Huis”, was ook koster te Binkom. In beide 
hoedanigheden had hij zijn vader Matthijs Taes opgevolgd toen deze in 1708 overleed. 

Op 13 juli 1710 ging hij op zwier. “Een baas moet zich eens laten zien” heet dat in de 
volksmond.  Zo toog hij op stap met zes gezellen: Andries Truyens, Peter Vranckx, Peter 
Van Rengen, Hendrik Verpoorten, Guilliam Borgeneers en Jan Ons. 

In de late avond, tussen elf en twaalf uur, kwam het gezelschap aan bij de herberg van 
Jan Cox te Vere (= een plaats in Binkom).  De bazin had ze horen komen en sloot de 
deur. Ze vreesde herrie tussen de aanwezige jonge mannen en de oudere generatie. De 
groep van de koster bestond immers uit getrouwde, oudere mannen. 

Roepen en kloppen op de deur baatte niet. De deur bleef op slot. Buiten raakten de 
gemoederen opgehitst.  
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Er werd geroepen dat die in de herberg, een voor een buiten moesten komen. Al 
scanderende “one pour one” gaven ze daarbij nog blijk van humor. Die mengeling van 
Engels en Frans herinnerde wellicht aan de gebeurtenissen uit 1705. Toen hadden eerst 
de Fransen en daarna de Engelsen het dorp onder de voet gelopen. Doch van binnen 
kwam het antwoord dat men geen krakeel wilde. Daarop werd het rustig rond de 
herberg. 

De aanwezige jongeren vonden het stilaan tijd om naar huis te gaan. Toen ze 
buitenkwamen botsten ze op de koster en zijn compagnons. Hadden die hen opgewacht? 
Dra ontstond een gevecht tussen beide groepen. Daarbij kreeg de koster twee messteken 
in de rug “waarvan één is geweest zoo dangereux, dat hij gerisqueert heeft daar door te 
laten zijn leven”. 

Nog altijd “onder barbiers handen”, kon de koster pas begin oktober, drie maanden na de 
vechtpartij, voor de schepenbank van Binkom verschijnen. Hij en zijn gezellen werden 
daartoe gedaagd voor verstoring van de openbare orde. 

De groep jongeren, waaronder zich ongetwijfeld de dader die de messteken had 
toegebracht, bevond, moet reeds eerder hebben terechtgestaan. 

Het document over het geding is vermoedelijk niet bewaard gebleven. Zelfs de namen 
van de betrokkenen zijn ons niet bekend. Zo kennen we ook het aandeel van Jan Ons in 
de gevechten niet. Ook de uitspraak van de schepenbank blijft een raadsel. 

Koster Jan Taes bleef nog twintig jaar in ambt. Hij overleed in 1730. 

[bron: Fragmenten uit het verleden van landelijk Binkom, uitg. 2013] 

 
Enkele foto’s: 
Tot slot publiceren we enkele foto’s die niet in het boek werden opgenomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
     Jean Baptiste Ons °1907-†1987 (IIIB 3 8 7 8 3) 
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De vier broers Ons (IIIB 4 6 10 5 1, en volgende),van links naar rechts: 
Felix Henri Norbert, Ludovicus Josephus, Eduard Joseph en Joseph Theophiel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joanna Regina Ons (IIIB 3 8 7 1) en haar man Lucas Nijs. 
 
 
 
Wie heeft nog oude foto’s of vergeelde documenten op zolder of in een blikken trommel? 

Wilfried Ons 
December 2015. 


